


Gezinsdagboek

Hoe werkt het gezinsdagboek?
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BIJBELLEZEN

Hier vindt u het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg. Tip: laat kinderen zelf
meelezen in een eigen Bijbel of het gedeelte zelf voorlezen. Zo blijven ze betrokken bij
het lezen.

GESPREKSVRAGEN
Hier vindt u gespreksvragen om door te praten over wat er gelezen is. Stem zelf de
vragen af op de belevingswereld van uw kinderen!

BIDDEN EN DANKEN
Hier staan aansluitende bid- en dankpunten. Tip: laat kinderen zelf gebedspunten
aandragen of hardop bidden.

ZINGEN

Elke dag bevat suggesties om te zingen. De liederen komen voornamelijk uit de
bundel Op Toonhoogte van Boekencentrum/HGJB (versie van 2025). In dit boekje
is ook het themalied te vinden. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal
te verwerken. Het kan daarom mooi zijn om ook stil te staan bij wat jullie eigenlijk
zingen! Laat kinderen meedoen door bijvoorbeeld op een instrument te spelen of
gebaren te verzinnen.

DOE-OPDRACHT
Hier vindt u dagelijks een opdracht om te doen. Lees de doe-opdrachten aan het
begin van de week vast door, soms hebben ze namelijk wat voorbereiding nodig!

PUZZEL
Elke dag is er een puzzeltje of verwerking om te maken, aansluitend bij het thema.



Dag 1

maandag

Bidden is vertrouwen

BIJBELLEZEN
Leesvraag: Hoe noemt Bartimeus Jezus als hij Hem roept?
Welezen: Markus 10:46-52

Deze week gaan we Bartimeus eens van dichtbij bekijken. Een man die al zijn hele leven blind is.
Maar dan komt Jezus voorbij! En als we de Bijbel lezen, dan horen we BartimeuUs niet twijfelen.
We horen hem niet zeggen: ‘Ja, maar wie zegt dat Jezus écht mensen geneest?' Nee, we
horen Bartimeus vol vertrouwen roepen: 'Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij' Wat een
voorbeeld. Hij vertrouwde Jezus volledig. Hij wist het meteen: dit is de Messias over Wie de
profeten al zo lang hebben verteld. De mensen willen dat BartimeUs stopt met roepen, maar
hij roept juist harder. Hij heeft Jezus nodig! En later zegt Jezus tegen Bartimeus dat zijn geloof
in Jezus hem heeft behouden.

Jezus vraagt dus van ons dat we Hem vertrouwen. En het is deze week de week van biddag.
Bidden, dat is praten met God. Wat zeg je dan? Bartimeds leert jou en mij dat je mag vragen om
hulp. En dat God jouw roepen hoort, net zoals Hij stilstond toen Hij Bartimets hoorde roepen.
Je mag voor alles om hulp vragen. Ook voor je schoolwerk, je vrienden, voor jezelf.

Bartimedus roept: ‘Ontferm U! Heb medelijden, help mij!" Hij weet het: ik moet bij de Heere zijn,
ik heb Jezus nodig. Bartimeus verwacht het van Hem.

GESPREKSVRAGEN
1. Wat verwacht jij van de Heere?
2. Waarin kan God zien dat je op Hem vertrouwt?

BIDDEN EN DANKEN

Laten we danken dat we een God hebben die naar ons hoort. EIk gebed, hoe lang of hoe kort,
hoort Hij. Dank God daarvoor. Bid voor de mensen die Gods ontferming zo nodig hebben:
mensen die ziek, verdrietig of bang zijn. We hebben een God die hoort!

ZINGEN

e Onze hulp en onze verwachting (OTH 184)
« Als je bidt zal Hij je geven (OTH 469)

e Onze Vader (OTH 536)



DOEN
Wat verwacht jij van de Heere? Schrijf dit om de gebedshanden heen en bidt met elkaar.

PUZZEL
Kleur jij de plaat mooi in?
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Dag 2

dinsdag

Bidden is volhouden

BIJBELLEZEN
Leesvraag: Wat gebeurt er als Bartimeus Jezus roept?
Welezen: Markus 10:46-52

Gisteren zagen we hoe Bartimels er zeker van was dat hij bij Jezus moest zijn. Hij verwachtte
het van de Heere Jezus. Vandaag staan we stil bij een ander deel van het verhaal. Want hij
roept naar Jezus, maar hij wordt niet direct gehoord. Sterker nog: anderen snoeren hem de
mond. Alsof ze zeiden: ‘Wie denk je wel niet dat je bent!" Maar het geroep van Bartimeuls wordt
alleen maar luider: hij houdt vol! Hij geeft niet op! De Heere Jezus is omringd door heel veel
mensen. Maar Hij staat stil voor één man, die voor de anderen niet belangrijk is. Waarom zou
Jezus niet gelijk de eerste keer dat Bartimeus riep naast hem zijn gaan staan? Misschien wel
om te kijken of Bartimeus vol zou houden?

Zo mogen wij ook bidden: we mogen volhouden. Want we krijgen niet altijd gelijk gehoor op
ons gebed. Soms kan het zelfs lijken alsof God ons helemaal niet hoort. En toch leren we
vandaag van Bartimeus dat we niet mogen ophouden met bidden. En dat als we volhouden, Hij
naar ons toekomt. Net als bij Bartimeus: de Heere Jezus ziet hem, Hij hoort hem en Hij komt
heel dichtbij.

BartimeUs stopte niet met roepen omdat hij iets van Jezus verwachtte. Hij geloofde dat Jezus
hem als enige kon helpen en zijn leven kon veranderen. Dat is waar echte verwachting over
gaat: blijven roepen, blijven hopen, blijven bidden. Ook als je er niks van voelt. Blijf bidden en
verwacht het van de Ene die in een hopeloze situatie stilstond bij Bartimeus.

GESPREKSVRAGEN

1. Vind jij het moeilijk om te blijven bidden, ook als je geen verandering merkt?
2. Welk gebed van jou heeft God verhoord?

3. Hoe kunjijanderen aanmoedigen om niet op te houden met bidden?

BIDDEN EN DANKEN

Laten we bidden om vol te houden in het gebed. Ook als het moeilijk is en als het stil blijft. Om
tegelijkertijd te danken dat het ook niet afhangt van ons gebed. Want al hebben we nog geen
woord gezegd, dan weet God al hoe het zit.



ZINGEN

e Psalm25:5,7en8

« Wijblijven geloven (OTH 231)

« Aan Uw voeten, Heer (OTH 233)

DOEN

Vraag maar eens om hulp aan elkaar, maar reageer eerst niet op de ander. Hoe voelt dat? En
hoe voelt het als iemand wél naar je luistert?

PUZZEL

Bartimeus weet het heel zeker: hijmoet naar Jezus toe! Ook jijmag je hulp van Hem verwachten.
Dat is soms volhouden. Teken jezelf aan het begin van het doolhof, en zoek dan de weg naar de
andere kant: naar Jezus toe.
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Dag 3

woensdag

Wat wordt er van
ons verwacht?

BIJBELLEZEN
Leesvraag: Wat zegt Jakobus over het gebed van een rechtvaardige?
Welezen: Jakobus 5:13-16

In de afgelopen dagen hebben we nagedacht over ons persoonlijk gebed: we moeten
vertrouwen en volhouden. Maar wat verwacht God van ons? Daar schreef Jakobus over:
we moeten voor elkaar bidden! Als iemand ziek is of verdrietig mogen we voor hen bidden.
Misschien heb je wel iemand in je klas: iemand die altijd alleen staat of iemand van wie je weet
dat ze het thuis niet zo leuk heeft. We hoeven het niet altijd alleen te doen, maar door het
gebed kunnen we elkaar heel dicht bij God brengen. Een betere plek is er niet!

We mogen iedereen op elk moment bij God brengen, maar soms lijkt het alsof God niet luistert
naar wat we zeggen en geen antwoord geeft. Maar Hij hoort je wel, Hij houdt alles in de hand!
We mogen met verwachting bidden.

Laten we nog even teruggaan naar Bartimeus. Een man die blind op straat zat te bedelen.
Er waren zat mensen die langs hem zijn gelopen zonder ook maar iets te zeggen. Hoeveel
mensen zullen er geweest zijn die even bij hem door hun hurken zijn gezakt om te vragen hoe
het met hem gaat? En wat zouden wij doen? Net zoals Jezus stilstond bij BartimeUs, zo mogen
wij ook stil blijven staan bij mensen die hulp nodig hebben en hun naam bij God brengen.

GESPREKSVRAGEN

1. Heeft er weleens iemand voor jou gebeden? Hoe was dat?
2. Voor wie zou jij kunnen bidden?

3. Wat zou je aan God willen vragen voor deze persoon?

BIDDEN EN DANKEN
Bid voor de mensen om je heen die het moeilijk hebben. Bid of God heel dicht bij hen wil zijn.
Dank God voor Zijn zorg voor ons en dat we mogen weten dat we nooit alleen zijn.

ZINGEN

e« Psalm62:1,3,6(0TH 27)
 Gebed omzegen (OTH 188)
« Voorbedelied



DOEN

Ga in oude kranten en tijdschriften op zoek naar woorden of beelden die laten zien wat jij van
Jezus verwacht. Denk bijvoorbeeld aan dingen waar je voor om hulp wilt bidden. Plak deze
woorden en beelden op een papier en schrijf eronder: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm u over
ons.' Leg deze plaat ergens neer waar je hem kunt zien als je gaat bidden.

PUZZEL/KLEURPLAAT

Kun jij alle woorden vinden?
VIE[O|R|[B|L|[I|N|[D|N|S
NIE|T|IH|C|A|W|IR|E|[V]|U
E{WIA|C|C|H|IN|P|T]|J]|E OPLOSSING:
WINIE|D|J]| I |L|E|D|E|M
U|IE|S|S|R|E|R|B|G|E]|I
O|B{UJU|[H|O|IT|E|S|O|T
R|I|Z|K|H|[D|E|[S|J|UJ|R
T{J|E|R|D|L|IT|P|P|V|]A
R|IB|]J|A|A|A(N|D|E|E|B
EIE|GIM|S|H|E|E|R|N|E
VILIN|JE[D|U[O|H|L|O]|V

BARTIMEUS JERICHO OGEN

BIDDAG JEZUS ROEPEN

BIJBEL MARKUS VERTROUWEN

BLIND MEDELIJDEN VERWACHTEN

HELPEN MESSIAS VOLHOUDEN



Themalied

‘Ik verwacht het van U, Heere'

Bartimeus roept de Heere:
"Zoon van David, hoort U mij?"
Jezus hoort het en geneest hem.

BartimeUs volgt Hem Dlij.

Ik weet dat U naar mij luistert
als ik bid op deze dag.
Zegent U ons werk, de mensen,

geef dat alles groeien mag.

Ik verwacht het van U, Heere,
U zorgt goed voor al wat leeft.
Dank U dat ik U mag volgen

en dat U mij steeds vergeeft.

Op de wijs van: Hoger dan de blauwe luchten



